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27 juli 2025 Voorganger: Dr. H. Nobel
Organist: Mevr. Willy Misker

Groen

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen

om samen te omarmen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST
- Voorbereiding
Intochtslied LB 275:1,3,4

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.

Gij zijt gestadig met ons bezig,

onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Bemoediging en groet

Drempelgebed



Lied Zingenderwijs 16:2,3 (mel. Lied 653)

Omringd door sporen van agressie:
wereld waarin de angst regeert,
waar onze wens te zijn geborgen,
andermans leven torpedeert.

Breng ons dan in herinnering,
compassie voor de vreemdeling.

Leer ons vanuit jouw woord te leven:
liefde die niemand tot iets dwingt,
zorg die ons dichter bij elkaar brengt,
vreugde die ons voor altijd bindt.
Breng ons dan in herinnering,

uw zachtheid die de dood bedwingt.

Kyrié en Gloria
* beden afgewisseld met LB 333

Kom Geest van God
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

* glorialied LB 305:2,3

Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!



Wegwijzing
- het Woord
Lied Zingenderwijs 170:1,3 (mel. Ps. 119)

Wij zijn geen mensen van het sterke woord,

een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven.
Maar speurend hebben wij een stem gehoord.
Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven:
Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort,

als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven.’

De Geest van hem die als een tarwegraan
zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen,
is God die adem schept in ons bestaan

en ons nabij is waar wij tastend vragen.
Hij zal met ons de weg ten einde gaan:

Een God als mens al onze levensdagen.

Lezing Hand. 2:1-4
Lied Zingenderwijs 102:1 (mel. Lied 314)

Mensen van het vuur zijn wij
door de viam die eens ontstoken,
hartgericht, verblijdend vrij,
oude grenzen heeft doorbroken.
Gids van nieuwe vergezichten,
leer ons op uw Geest te richten.

Lezing Joh. 20:19-23

Lied Zingenderwijs 102:3 (mel. Lied 314)
Mensen van het vuur zijn wij,
aangestoken om te dromen

met de mensen van voorbij,
dat Gods toekomst ooit zal komen.



Geest van God, vlam in dit leven,
blijf met ons bestaan verweven.

Prediking
Lied LB 686:1,3

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon

doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit

in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

- Gebeden en gaven
Geloofsbelijdenis Rakelings Nabij p. 68 (mel. Lied 840)

Ik geloof in mijn God als de kracht,

die het licht ontsteekt, waar het duister is,

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,
die een vuurvlam is in de nacht.

Ik geloof in mijn God als de bron,

van waaruit alles leeft wat geboren is,

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,
die het woord sprak, waarmee het begon.



Ik geloof in mijn God als het doel

van de voeten die hier op aarde staan,
van de dromen die door alle landen gaan,
van de zoektochten van het gevoel.

Ik geloof in mijn God als de stem,

die de wereld naar toekomst en vrede leidt
en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid,
van geloof, hoop en liefde door Hem.

Gebeden
Collecten: 1° Diaconie 2° Pastoraat en Eredienst
Slotlied Zingenderwijs 58 (mel. Lied 969)

Gezegend is de mens die leeft

op adem van de Geest,

die in haar woord en daad verweeft
wat men in dromen leest.

Gezegend is het woord dat gaat
als bode van het licht

en lichter leven zaait, als zaad
wat zich op goedheid richt.

Gezegend is de daad die heelt
wat wond is of wat breekt,

die in barmhartigheid verbeeldt
wat vanuit harten spreekt.

Gezegend is het levensspoor

dat naar de toekomst wijst.

Gods Geest gaat daarin mensen voor,
waar liefde zich bewijst.

Zegen (afgesloten met gezongen Amen)



Orgelspel
Uitgangscollecte: Project Moldavié

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk

Nieuwsbrief

Omzien naar elkaar
Mw. E. Tangenberg-Santing, Zwarteweg, verblijft in het
Scheperziekenhuis te Emmen.

Mozes vroeg God naar zijn naam en God antwoordde: Ik zal er zijn! Daar
zit iets onveranderlijks is, iets van elke dag en alle tijden: Ik ben die ik ben!
Dus ook vandaag in ons leven is God aanwezig. In de natuur, in muziek en
woorden die we horen en vooral ook in mensen om ons heen. Daarin ligt
een opdracht om naar elkaar om te zien. En troost, omdat God je kent en er
is. Alfred C. Bronswijk zei het zo (in: Van Harte) :

In de schaduw van je verleden
In het onzekere van je toekomst
In de zegen van je daden
In de last van je onmacht
leg ik mijn belofte:

IK BEN DIE IK BEN

In de blijdschap over wat je lukt
In het verdriet over waarin je niet slaagt
In de dagen die aan je voorbij viiegen
In de nachten die je zult waken
leg ik mijn belofte:
IK BEN DIE IK BEN



Open inloop / spreekuur

Elke dinsdagmiddag van 12.30 — 14.00 bent u van harte welkom bij mij in
de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mijj
te delen of gewoon voor de gezelligheid. Ds. Gerda van Vliet

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: Fam. Meiijerink
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Dhr. en Mevr. Kuik, Wildvang.

Kerkasiel in Kampen.

Gemeenteleden hebben onlangs twee uur lang een dienst gehouden in de
Open Hof, een Prot.Kerk in Kampen, waar een gezin van 6 personen al
vanaf november binnen is. De familie Babayants vluchtte elf jaar geleden
uit Oezbekistan en kwam in Nederland terecht. Na een moeizame
procedure moet het gezin nu terug naar het land van herkomst. Maar dat
druist in tegen de mensenrechten, vindt de kerk.

Wij hebben hier een goed en warm gevoel aan overgehouden en hebben
met elkaar afgesproken dat we dit nog een keer gaan doen.

We hebben vastlegd dinsdag 12 augustus van 18.00 tot 20.00 uur.
Gemeenteleden die mee willen kunnen zich opgeven bij:

Albert Meijering of Hilly Lanjouw.

Startzondag 2025
Het komende seizoen starten we weer met een \\f“\"igf
gezamenlijke startzondag/startweekend. "Kerken met

Zaterdag 6 september wordt er een

gezamenlijke barbecue georganiseerd bij de Eben Haézer kerk in
Klazienaveen. En op zondag 7 september is er een gezamenlijke kerkdienst
in deze kerk in Klazienaveen. Het jaarthema van de PKN is dit jaar ‘Kijk!
Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’.

Op zaterdag 6 september organiseert Kerken met Vaart een gezamenlijke
barbecue. We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk gemeenteleden van
de verschillende kerken aanwezig zullen zijn. Ook aan de kinderen wordt
gedacht.

HET WERK VAN GODS GEEST kunnen we al zien in de prachtige



samenwerking binnen Kerken met Vaart. Daarom zou het fijn zijn als
iedereen ook nu samenwerkt en als gemeentelid iets mee neemt,
bijvoorbeeld een (zelfgemaakte) salade, saus of iets dergelijks, zodat we
door samen te werken kunnen barbecueén, samen eten en ontmoeten.

De activiteitencommissie zorgt voor het vlees, de stokbroden, drankjes en
de barbecues. Voor degene die geen vlees eet, (graag even melden), dan
zorgen we voor een vervanger. Het zou mooi zijn dat we als
gemeenteleden voor de rest zorgen.

Hebt u geen mogelijkheid om iets mee te nemen, geen probleem u bent ook
dan uiteraard van harte welkom!

De barbecue is op zaterdag 6 september tussen 16.30 uur en 20.00 uur
bij de Eben Haézer kerk in Klazienaveen.

Deelname is gratis, een vrije gift stellen we op prijs. Hiervoor zal bij de
barbecue een giftenbus staan.

Tijdens het koffiedrinken ligt in de zaal een intekenlijst.

Graag opgeven voor 1 september

Koffiemorgen Welput.

Woensdagmorgen 30 juli zijn de deuren van de Welput weer open voor
iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14
dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u
ook binnen???

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering,

tel: 551346

Zondag 03 augustus.

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet.

Organist: Mevr. Willy Misker

Collecten: 1¢ Diaconie  2° Pastoraat en Eredienst
Uitgang: Onderhoud gebouwen

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
. Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief)
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